
 

 

Onzichtbaar scherm 
 
Lies, 70+ 
 
Ben ik óók eenzaam?, vroeg ik mij af, en wat is eenzaamheid precies? Het antwoord lijkt echt 
niet zo moeilijk: je woont in je eentje, je kookt en eet in je eentje en je bent blij als je met 
een groepje leeftijdsgenoten af en toe samen eet of een uitstapje maakt. 
 
‘Samen eten of een uitstapje maken’ is nog niet eens zo eenvoudig, heb ik niet lang geleden 
meegemaakt. Ik verruilde als ‘vroege weduwe’ huis en tuin op een van de eilanden voor een 
appartementengebouw aan de rand van Middelburg. Dit vooral omdat in die stad nog steeds 
vrienden woonden met wie ik sinds onze middelbare schooltijd altijd wel contact ben blijven 
houden. Bovendien ben ik er geboren, bijna onder de Lange Jan. Toen ik voor het eerst weer 
over duin en strand van Vrouwenpolder liep, dacht ik: Hoe heb ik dit zolang kunnen missen? 
 
Ik vond al snel mijn draai in mijn nieuwe onderkomen. In het appartementengebouw wonen 
veel aardige mensen. Vaak nog echtparen, maar ook alleenstaanden. Ik had meteen veel 
bewondering voor een vrolijke alleenstaande mevrouw die alweer een tijd geleden een 
rouwverwerkingsclubje had opgericht voor met name alleenstaande dames. Om de zoveel 
tijd komen ze in een restaurant bijeen voor een etentje en zo is er meer. Ik zou het ook wel 
eens willen proberen bij zo’n clubje. Maar dan het gekke: je raakt met deze en gene aan de 
praat, maar als je een balletje opgooit in die richting, wordt vrijwel meteen een onzichtbaar 
scherm opgetrokken. Nieuwe mensen zijn eigenlijk niet welkom, de bestaande groep is fijn 
genoeg. 
 
Na een tip ben ik lid geworden van de Samen op stap–bus van WVO-zorg. Met een kleine 
groep zelfstandig wonende 55-plussers maak ik in deze bus uitstapjes in en buiten Zeeland. 
Ik heb al een paar behoorlijk nostalgische tochtjes gemaakt over de vele B-wegen die 
Zeeland telt. Heerlijk! 
 
(Geschreven door Lies op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


